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GROEPSMOBILITEIT PADOVA 

2 leerlingen Kunst & Creatie, dubbele finaliteit 

BLOEMLEZING 

De school is anders dan in België, maar het is interessant om dat verschil te 
ervaren. Linda’s vriendengroep is heel divers en open voor nieuwe mensen en 
ideeën, wat mij meteen een goed gevoel gaf.  

 
Hoe beleefden onze 2 leerlingen uit dubbele finaliteit Kunst & Creatie hun mobiliteit in Italië, 
Padova? 

De eerste week in Padova was super intens, maar ook heel leuk. Zaterdag kwamen we aan in 
Italië.  

We aten croissants bij het ontbijt en ’s middags lasagne en home made worstenbroodjes. In 
de namiddag gingen we op uitstap: We bezochten een mooie villa en daarna een dorpje waar 
een soort vlaggenshow bezig was, blijkbaar een echte sport daar. Het was super leuk om te 
zien. ’s Avonds gingen we pizza eten met het gezin en Linda haar best vriendin Martina. Dat 
was de beste pizza die ik ooit gegeten heb. 

Maandag begonnen we op school. We kregen eerst een rondleiding, daarna LO en Engels. Het 
viel me op dat de leerkrachten weinig uitleg gaven, maar de leerlingen zijn echt heel sociaal 
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en vriendelijk. In de namiddag gingen we met Linda en haar vrienden Padova verkennen en 
bezochten we de Basilica di Sant'Antonio. Haar vrienden zijn heel open en praten graag over 
het leven in Italië.  

   

Maandag begonnen we op school. We kregen eerst een rondleiding, daarna LO en Engels. Het 
viel me op dat de leerkrachten weinig uitleg gaven, maar de leerlingen zijn echt heel sociaal 
en vriendelijk. In de namiddag gingen we met Linda en haar vrienden Padova verkennen en 
bezochten we de Basilica di Sant'Antonio. Haar vrienden zijn heel open en praten graag over 
het leven in Italië.  

Op dinsdag 14 oktober hadden we Engels. De 
leerkracht sprak bijna geen Engels en had een 
Italiaans accent, waardoor het moeilijk was om haar 
te volgen. Tijdens architectuur hielp de mevrouw 
ons niet en wisten we even niet wat we moesten 
doen. Ze gaf ons uiteindelijk een blad voor twee, 
gelukkig kwam een klasgenoot van Linda ons 
helpen. Daarna zijn we naar Padova gegaan om te 
eten. We aten een opgevouwen pizza, een calzone. 
Echt lekker!  

Op woensdag 15 oktober hebben we de hele dag aan kunst gewerkt. De eerste drie uur hadden 
we drawing en moesten Ofelia en ik een standbeeld tekenen. Dat was moeilijk voor mij, want 
ik had dat nog nooit gedaan. Gelukkig gaf de leerkracht mij een andere opdracht die ik wel kon 
doen.  
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Donderdag gingen we met de Erasmus groep naar 
Venetië, waar ik echt naar uitkeek. We 
wandelden veel en bezochten de Giardini. Het 
was interessant, al wat overweldigend, maar 
vooral heel gezellig. We aten cicchetti kleine 
Venetiaanse hapjes en genoten van de sfeer. ’s 
Avonds speelde ik thuis Uno met de familie, wat 
super gezellig was. 

Ofelia en ik maakten een vlogje voor herinneringen. In Venetië maakten we eerst een foto en 
begonnen aan een lange wandeling naar Giardini. We zijn een paar keer verdwaald, maar het 
was interessant en leerzaam. Voor de lunch aten we bij Cicchetti Bacaro’s, kleine barretjes 
waar je een of twee hapjes per keer neemt. Linda, onze Italiaanse klasgenote,  gaf ons wat 
uitleg over de geschiedenis van de straat. Later namen we de trein terug naar Padova. 

  

Vrijdag deden we tijdens sculptuur een leuke opdracht: drie dieren combineren tot één 
ontwerp dat met een laser in hout werd uitgesneden. Daarna gingen we met Linda en haar 
vrienden eten in Padova. In de avond aten we sushi met de familie van Maja, en iedereen 
moest lachen omdat we veel te veel besteld hadden. 

Op zaterdag 18 oktober gingen we naar school, wat een beetje raar voelde omdat het 
normaal weekend is. Het eerste uur ging ik met Ofelia mee naar Engels, waar ze over literatuur 
spraken. Daarna hadden we zelfstudie en werkten aan onze verslagen. In drawing moesten we 
een model tekenen, ik tekende nu zelf. Voor mijn eerste portrettekening naar waarneming 
vond ik dat ik het goed had gedaan. Het tweede uur vertrok de helft van de klas, zonder dat 
de leerkracht er iets van zei. School was klaar om 12:00 uur. Daarna gingen Maja, Ofelia, Linda 
en ik samen lunchen. Na de lunch gingen Maja, haar vriendinnen en ik shoppen in Padova en 
daarna naar huis om ons klaar te maken voor een verjaardagsfeestje. ’s Avonds ben ik meteen 
gaan slapen, want ik was erg moe. 
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Na school ging ik met Linda naar haar politieke jeugdgroep. Het was interessant om te zien 
hoe jongeren van onze leeftijd praten over politiek en actualiteit. In de avond gingen we naar 
een verjaardagsfeestje van haar vriend Rocco. Iedereen was super vriendelijk en probeerde 
me erbij te betrekken. 

Op zaterdag 18 oktober gingen we naar school, wat een beetje raar voelde omdat het 
normaal weekend is. Het eerste uur ging ik met Ofelia mee naar Engels, waar ze over literatuur 
spraken. Daarna hadden we zelfstudie en werkten aan onze verslagen. In drawing moesten we 
een model tekenen, ik tekende nu zelf. Voor mijn eerste portrettekening naar waarneming 
vond ik dat ik het goed had gedaan. Het tweede uur vertrok de helft van de klas, zonder dat 
de leerkracht er iets van zei. School was klaar om 12:00 uur. Daarna gingen Maja, Ofelia, Linda 
en ik samen lunchen. Na de lunch gingen Maja, haar vriendinnen en ik shoppen in Padova en 
daarna naar huis om ons klaar te maken voor een verjaardagsfeestje. ’s Avonds ben ik meteen 
gaan slapen, want ik was erg moe. 

Zondag gingen we naar de doop van Linda haar nichtje. Er was een markt met handgemaakte 
en vintage spullen, en zelfs de oudere verkopers probeerden Engels te praten. De ceremonie 
was mooi, en tijdens de lunch praatte de familie veel met mij over het Erasmusproject.  

Op woensdag begonnen we met een les drawing. We moesten een affiche maken voor een 
filmfestival, wat best een leuke uitdaging was. Het was leuk om creatief bezig te zijn, al vond 
ik het niet altijd makkelijk om iets origineels te bedenken. Daarna hadden we architectuur, 
maar de leerkracht legde niet veel uit, dus moesten we vooral zelf dingen proberen. In de 
volgende drawing les waren Ofelia en ik de modellen. Na school zijn we nog even de stad in 
geweest om te shoppen. Toen we thuiskwamen, ben ik begonnen met het inpakken van mijn 
koffer, want morgen vertrekken we alweer. 
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Ook al spreek ik de taal niet, toch voelde ik mij opgenomen in de groep en merkte ik dat 

mensen echt proberen te helpen en begrip tonen. Samen koken, uitstapjes maken en tijd 

doorbrengen met anderen laat me zien hoe belangrijk gezelligheid, inclusie en vriendschap 

zijn. 

Als ik terugkijk op deze weken, voel ik vooral dankbaarheid. Ik heb zoveel nieuwe mensen 
leren kennen en heb het gevoel dat ik echt ben gegroeid. De familie van Linda voelde als 
mijn tweede thuis en ik voelde me er helemaal op mijn gemak. Ik heb veel bijgeleerd over 
het leven in Italië, iets dat je als toerist nooit kunt ervaren. En ook dat het niet erg is om even 
moe of overprikkeld te zijn, zolang je mensen om je heen hebt die je steunen. Italië heeft me 
niet alleen prachtige herinneringen gegeven, maar ook het besef hoe belangrijk warmte, 
vriendelijkheid en kleine gebaren kunnen zijn. Ik zal deze ervaring nooit vergeten. 
Dankjewel! 

 

 

 

Met dank aan 

• Erasmus+ - KA1 
• Het directieteam van De Wijnpers 
• De begeleiders E. Pauwels & L. Laleman 
• Liceo Artistico Modigliani 

#Erasmusplus#Europeancommission#dewijnpers 


